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Er zijn er altijd die het wagen, 

die als de grote stilte heerst, 

hun stem verheffen om te vragen, 

wie van die stilte profiteert. 

 

Er zijn er altijd die niet zwijgen, 

die niet verstandig en omzichtig zijn, 

die weten dat ze er last mee zullen krijgen, 

maar liever eerlijk dan voorzichtig zijn. 

 

Er zijn er zat die de rust verstoren, 

die zich niet houden aan het bang fatsoen. 

Er zijn er altijd die zich laten horen, 

ook als de meesten er het zwijgen maar toe doen. 

 

Ook zijn er zat die moedig spreken, 

over het onrecht ver bij hen vandaan, 

maar hoor hun stemmen aarzelen en breken, 

zodra het onrecht voor hun neuzen wordt begaan. 

Dan is het met hun moed ineens gedaan, 

dan denken ze behoedzaam aan hun baan, 

dan is het tijd de koppen in het zand te steken, 

dan is het tijd de hoofden braaf te nijgen, 

en mee te drijven op het tij. 

 

Gelukkig zijn er altijd die niet zwijgen, 

en alleen die zijn, zelfs gevangen, vrij. 


