
FOTO’S MAKEN IS GEEN MISDAAD 
In Egypte wordt de vrije meningsuiting steeds grimmiger 
onderdrukt. Geweld wordt daar niet bij geschuwd. Op 
14 augustus 2013 demonstreerden aanhangers van 
de verdreven president Morsi in Cairo. Agenten van de 
veiligheidsdienst wilden de betogers uiteendrijven. ‘Het 
was als een Hollywoodfi lm. Het leek wel of ik middenin 
een oorlog was beland. Er waren overal kogels, traangas, 
brand, politie, soldaten, tanks’, schreef Shawkan vanuit de 
gevangenis.

‘ Mijn leven veranderde 
voorgoed op woensdagmorgen 
14 augustus 2013.’

‘Ik dacht dat ik zou sterven’ 
Shawkan legde het brute politieoptreden, waardoor 
honderden mensen stierven, met zijn camera vast. Daarop 
werd hij opgepakt. In de gevangenis werd hij gestompt, 
geslagen en gegeseld met een riem, waarbij de gesp in zijn 
oog kwam. ‘Ik was erg bang en dacht dat ik zou sterven.’ 
Ook moest hij acht uur in een afgesloten vrachtwagen 
zitten terwijl het dertig graden was, zonder eten, drinken 
of frisse lucht. 

Mogelijk doodstraf na verzonnen aanklachten 
Op 10 december 2016 zit Shawkan 1.440 dagen vast na 
verzonnen aanklachten zoals ‘moord’ en ‘lidmaatschap van 
een criminele bende’. Hij kan hiervoor de doodstraf krijgen. 
Of beter gezegd: dit hangt hem boven het hoofd omdat 
hij getuige was van hoe de politie massaal demonstranten 
doodde. Van de agenten die betrokken waren bij het 
bloedbad is nog niemand berecht. 

Op 10 december, Internationale Dag van 
de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty 
International wereldwijd aandacht voor 
mensen die jouw hulp nodig hebben. 
We doen dat met wat keer op keer zijn 
kracht bewijst: het schrijven van brieven.

AMNESTY SCHRIJFMARATHON

KOM IN ACTIE, SCHRIJF EEN BRIEF

Wie: Mahmoud Abu Zeid (Egypte), 
beter bekend als Shawkan, fotograaf. 
Wanneer: opgepakt op 14 augustus 2013. 
Waarom: hij fotografeerde het hardhandig 
neerslaan van een demonstratie door 
veiligheidstroepen. 
Straf: mogelijk de doodstraf. 
Waarom schrijven we voor Shawkan: omdat 
hij onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden 
vrijgelaten. Hij maakte alleen maar gebruik 
van zijn recht op vrije meningsuiting. 

WAT IS ER AAN DE HAND?

SHAWKAN 
SCHRIJF VOOR
ZIJN VRIJHEID



Dear Counsellor,

Mahmoud Abu Zeid, also know as Shawkan, was arrested while he 
was photographing the violent dispersal by security forces of the 
Rabaa al-Adaweya sit-in in Cairo. 

I urge you to drop all charges against Mahmoud Abu Zeid and release 
him immediately and unconditionally as he is a prisoner of 
conscience, detained solely for peacefully expressing his right to 
freedom of expression. I also call on you to provide Mahmoud Abu 
Zeid with any medical treatment he may require.

Yours sincerely,

ONZE OPROEP
We roepen de Egyptische 
Openbaar Aanklager 
op om alle aanklachten 
tegen Shawkan in te 
trekken en hem 
onmiddellĳ k en 
onvoorwaardelĳ k vrĳ  
te laten.

STUUR JE BRIEF 
NAAR
Nabil Sadek
Offi ce of the Public 
Prosecutor 
Madinat Al-Rihab 
New Cairo
Egypte

Voorbeeldgroet

My thoughts are with you at this 
diffi cult time. I admire your 
courage and hope that you will 
be released soon.

(In gedachten ben ik bĳ  jou in deze 
moeilĳ ke tĳ d. Ik bewonder je moed en 
hoop dat je snel wordt vrĳ gelaten.)

(naam, adres)

GROETENKAART
Jouw steun is voor 
Shawkan erg belangrĳ k. 
Aanmoedigingen van 
waar ook ter wereld 
zullen hem enorm goed 
doen.

Stuur je kaart naar:
Free Shawkan
Ahmed Abu Seif
211 E. Ohio St. Apt #2523
Chicago, Illinois
60611 Verenigde Staten van Amerika
 
(Zĳ n vriend Kurth in Amerika zorgt ervoor 
dat de kaarten bĳ  Shawkan terechtkomen.)

Zie schrĳ fmarathon.nl 
voor alle schrĳ facties.


