
BELOFTE MAAKT SCHULD
Meer dan honderd jaar geleden tekende de 
betovergrootvader van Helen Knott een overeenkomst met 
de Canadese regering. Daarin werd afgesproken dat de 
autoriteiten de leefwijze van de inheemse bevolking zouden 
beschermen. Die belofte wordt gebroken nu de regering 
toestemming heeft gegeven voor de aanleg van een 
stuwdam, de Site C-dam van het bedrijf BC Hydro, in de 
Peace River. Het dal waar de rivier doorheen stroomt, zal 
voor een groot deel onder water lopen en het grondgebied 
van de inheemse bewoners opslokken. Daardoor kunnen zij 
er niet meer jagen, vissen en planten verzamelen en zal het 
land waar hun voorouders begraven zijn, onderlopen. 

‘ Dit is mijn thuis. Hier wil ik mijn 
kinderen en kleinkinderen laten 
opgroeien. Maar wat blijft er over?’ 

Bouwbedrijf wacht rechtszaak niet af
De inheemse bewoners zijn naar de rechtbank gestapt en 
eisen dat de Canadese regering haar belofte nakomt die 
zij de betovergrootvader van Helen Knott deed. Er is nog 
geen uitspraak gedaan. Toch is BC Hydro al begonnen met 

het weghalen van de vegetatie. Hierdoor worden zeldzame 
planten vernietigd. 

Leefwijze bruut verstoord
Het leefgebied van Helen Knott en de bewoners van Peace 
River Valley was al sterk gekrompen als gevolg van gas- en 
olieboringen en andere industriële ontwikkelingen. Die 
brachten duizenden tijdelijke arbeiders naar het gebied. 
Hun hoge lonen staan in schril contrast met de inkomsten 
van de inheemse bewoners. Bovendien heeft hun komst tot 
huisvestigingsproblemen geleid, een tekort aan artsen en 
problemen met drugs en alcohol. Gaat de bouw van de dam 
door, dan zullen de problemen alleen maar groter worden.

BEWONERS VAN 
PEACE RIVER VALLEY 
SCHRIJF VOOR
GERECHTIGHEID

Wie: de inheemse bewoners van Peace River Valley 
in Canada.
Waarom: omdat een stuwdam het leefgebied van 
de inheemse bewoners dreigt te vernietigen.
Probleem: gedwongen uitzetting, inname van 
grond.
Waarom schrijven we voor de inheemse 
bewoners van Peace Valley: omdat ze opkomen 
voor de grond waarop ze wonen en waarvan ze 
leven. De regering heeft bescherming beloofd, 
maar komt die belofte niet na.

WAT IS ER AAN DE HAND?

AMNESTY SCHRIJFMARATHON

KOM IN ACTIE, SCHRIJF EEN BRIEF

Op 10 december, Internationale Dag van 
de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty 
International wereldwijd aandacht voor 
mensen die jouw hulp nodig hebben. 
We doen dat met wat keer op keer zijn 
kracht bewijst: het schrijven van brieven.



Zie schrĳ fmarathon.nl 
voor alle schrĳ facties.

Your Excellency,

More than 100 years ago the Canadian government signed an 
agreement that was meant to protect his people’s way of life. That 
promise is being broken. 
The government has given the go-ahead for the Site C dam in the 
Peace River Valley, British Columbia. If built, it will drown over 
80 kilometers of land, sweeping away Indigenous hunting, fi shing 
and burial grounds. This is unacceptable.

Therefore I urge you to halt the site C dam and honour Canada’s 
obligation to respect and protect the rights of indigenous peoples 
in the Peace River Valley.

Yours sincerely,

Stuur je kaart naar:
Amnesty International canada
To the people of Peace River Valley
312 Laurier Ave E
Ottawa
ON K1N 1H9
Canada

Voorbeeldgroet

I like to let you know that I urged 
the Prime Minister of Canada to 
respects the rights of indigenous 
peoples in the Peace River Valley 
and to halt the site C dam. I wish 
you strength and courage.

(Ik laat jullie weten dat ik de Canadese 
minister-president heb opgeroepen de 
rechten van de inheemse bevolking in 
Peace River Valley te respecteren en de 
bouw van de dam tegen te houden. Ik 
wens jullie sterkte en moed.)

(naam, adres)

ONZE OPROEP
We roepen minister-
president Trudeau van 
Canada op de bouw van 
de stuwdam tegen te 
houden en de rechten 
van de inheemse 
bevolking te respecteren.

STUUR JE BRIEF 
NAAR
The Right Honourable 
Justin Trudeau 
Offi ce of the Prime 
Minister 
80 Wellington Street 
Ottawa, ON 
K1A 0A2
Canada

GROETENKAART
Jouw steun is voor 
de bewoners van Peace 
River Valley erg 
belangrĳ k. 
Aanmoedigingen van 
waar ook ter wereld zullen 
hen enorm goed doen.

Stuur geen religieuze 
kaart.


